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'In sommige delen van de wereld gaan leerlingen elke dag naar school. 
Het is hun normale leven. Maar in andere delen van de wereld snakken 

we naar onderwijs.  

Het is een kostbaar geschenk. 
Malala Yousafzai 

 
 In totaal hebben we in 2024 door uw steun € 16.000,00 mogen doneren! 
Ieder jaar weer zijn wij blij verrast en dankbaar voor jullie trouwe support aan 

de meisjes in Odisha. Inmiddels is het eind april en kunnen we weer een 
mooi bedrag van € 8000,00 overmaken. Zo belangrijk voor de school in 

ontwikkeling. Lees over wat er nodig is aan het eind van onze Nieuwsbrief. 
Heel veel dank! 

 Op dit moment zijn er vijfenveertig meisjes op onze ashram. Daarnaast zijn 

er zevenentwintig nieuwe leerlingen geselecteerd die per 1 juli op het 
internaat komen. Totaal zijn er dan tweeënzeventig meisjes op onze school. 
En, zoals jullie misschien nog weten, óns streven is 100 leerlingen. Bij dit 

streven hoort dat de school selfsupporting is met behulp van de commerciële 
school. Ónze donaties worden uitsluitend gebruikt voor de school voor 

kansarme meisjes. 
 



 Behalve dat onze school lager- en middelbaar onderwijs biedt, is er voor 

begaafde meisjes ook de mogelijkheid om voor bepaalde studierichtingen op 
school de bachelor voor de universiteit te halen. Komend schooljaar gaat het 

om vier leerlingen. Er zijn dit jaar en het komend jaar geen schoolverlaters.  
 

 Over de bouw van het internaat: de begane grond is klaar en de eerste 

verdieping wordt ook in gebruik genomen. Elektriciteit wordt geïnstalleerd 
waarna er gestukt gaat worden. Ook aan de waterleiding voor de badkamers 

wordt gewerkt. Het tweede toiletgebouw op de begane grond moet vóór begin 
juli klaar zijn, als de nieuwe kinderen op 1 juli op school komen. De Yajna 
Shala, de offer- en gebedsplaats, is bijna voltooid. Dagelijks zullen de kinderen 

daar in de ochtend en in de avond mediteren en (vuur-)rituelen uitvoeren. 

            

   

 Op bovenstaande foto ziet u leerlingen die straf hebben. Hun maandelijkse 
cijferscore was onder de maat en daarom moesten zij een lied maken. 

Bhagaban zegt hierover: ‘wat hebben wij er samen een plezier over gehad, 
want wat een komisch lied werd het …’. 
 



 In onze ashram is dankzij een legaat en meerdere giften van één familie 

een computerlokaal waar meerdere leerlingen kunnen werken. Zoals jullie 
weten vinden de meeste lessen buiten plaats. 

 

 
 

 Er zijn twee vaste docenten op de ashram: Ahalya, die leiding geeft aan de 

ashram, en Kanchan. Kanchan heeft een masterdiploma Sanskriet en heeft 
een opleiding gevolgd waar ze binnenkort op afstudeert. Ze zal hiervoor twee 
maanden afwezig zijn.   
 

   
 Ahalya             Kanchan 
 

Voor onze twee vaste docenten is het topsport om de 

verantwoordelijkheid en de zorg voor zoveel meisjes te dragen. ‘Maar’ 
zegt Bhagaban ‘ze werken hard en redden zich prima’. Voor juli zullen er twee 
extra vaste leerkrachten aangenomen worden. 

 

 



‘Niemand heeft het recht om op je dromen te regenen.’ 

Martin Luther King 
 

 

 Het dagelijks ritme. Mede vanwege de hitte, momenteel 45 graden, begint 

de dag om 4 uur. Er wordt gestart met yoga en ochtendrituelen, waarna er 
wordt gedoucht en de eigen groepskamers worden opgeruimd en 

schoongemaakt. Aansluitend wordt er ontbeten met pap en ‘s zomers 
karnemelk van de eigen koe. 
 

   
 

 De lessen zijn van 8.00 tot 12.00 uur, waarna er geluncht wordt en er een 

rusttijd is tot 14.00 uur, wat bij deze vreselijke hitte ternauwernood genoeg is. 

De lessen gaan weer van start tot 15.00 uur, gevolgd door meditatie, seva 

(werkzaamheden in huis en tuin), spel, vuuroffer om 18.00 uur, waarna er 

gegeten wordt. Het eind van de dag is er tijd voor eigen invulling en zelfstudie. 

En om 21.00 uur … bedtijd! 

 

                       
 



 
Ook wordt dagelijks zorg gedragen voor de koe die Ahalya cadeau heeft gekregen voor de ashram 

 

 Onze meisjesschool, ‘Swarjyoti Kanya Gurukul’ (‘plek voor goddelijke kennis 
en eeuwig geluk’) is uitgenodigd om op te treden tijdens een culturele 

manifestatie in Raipur, een uitje van twee dagen. Naast een eigen optreden 
nemen ze daar ook deel aan een gezamenlijk toneelstuk. 

 

           
           De leerlingen nemen deel aan een toneelstuk 

 

 



             

 Een verrassende ontmoeting met Bhagaban Dev in India, geschreven 

door bestuurslid Yvonne Dekker 

In december was ik voor een yogaretraite in de ashram in Rishikesh (Noord-

India), waar ik ooit mijn yogastudie volgde. Tot mijn grote verrassing kwam 

Bhagaban Dev, de leider van de meisjesschool uit Odisha, mij daar in de 

ashram opzoeken. Na zeven jaar zagen we elkaar weer in levenden lijve, wat 

een vreugdevolle hereniging! 

 

Groei in onderwijs en traditie 

Bhagaban vertelde met trots over de groei van het project.  

Zoals u weet wordt er samengewerkt met de commerciële school in Odisha. 

Deze commerciële school is opgezet met een bijzondere missie: uiteindelijk 

moet deze school de financiële basis vormen voor het voortbestaan van ónze 

meisjesschool. 

Wat heel bijzonder is, is dat het onderwijs voor een groot deel wordt gegeven 

door voormalige leerlingen van het jongensinternaat, een van de drie scholen 

van de stichting waar onze meisjesschool deel van uitmaakt.  

Oud en nieuw verbonden 

Tijdens de ontmoeting met Bhagaban werd nog eens duidelijk hoe bijzonder 

het is dat de kinderen op onze meisjes- en jongensinternaten worden 

opgevoed volgens de Vedische leer.  

De hele community krijgt een uplift door het onderwijs dat wijd en zijd 

wordt verspreid door de drie scholen, onderwijs dat wordt verzorgd door jonge 

beroepskrachten die ooit arm en zonder kansen waren.  

Bhagaban straalt: zijn levenswerk leeft voort, groeit en verbindt. De drie 

scholen voeden elkaar. Alles stroomt! 

 



 

                          
                              Tekening van een leerling                          

Ons project is voortdurend in ontwikkeling en in groei. Dat hopen we u te laten 
zien met onze Nieuwsbrieven. Meer meisjes betekenen meer voorzieningen. Meer 

voorzieningen kosten geld. Wat is er nu en de komende maanden dringend 
nodig? Door de uitbreiding van leerlingen en omdat er geen uitstroom is, 

is er behoefte aan: 

 De realisering van verblijfsruimtes voor de 2 nieuwe leerkrachten 
én de inrichting daarvan 

 afronding van de bouw van de toiletten op de begane grond 
 bedden, lakens, kussens en dergelijke voor de nieuwe leerlingen 
 uitbreiding van de keuken  

 kleding voor de meisjes 
 boeken en schrijfwaren voor de school 

 
 

 
 

 

 Helpt u de meisjes verder? Eén geluksolifant (of twee) in een 

geschenkverpakking i.p.v. bloemen, als kraamcadeau, of als 

beterschapswens voor een zieke. Een kudde olifanten voor uw medewerkers of 



cursisten? Of neemt u olifanten in consignatie? (= bij u in voorraad, terwijl u 

ze na het vinden van een nieuwe eigenaar pas betaalt). Draag het geluk uit!    

 

 Als uw betrokkenheid bij onze meisjes zó groot is dat u onze stichting 

ook na uw overlijden zou willen steunen, dan zou u dat kunnen laten 

vastleggen. In een testament, op te maken door een notaris, kunt u laten 

beschrijven welk deel van uw nalatenschap ten goede komt aan de meisjes. Op 

onze website onder de kop 'doneer' kunt u verdere informatie hierover vinden. 

https://orissazalleven.nl/?page_id=327  

 

 Of helpt u door het versturen van onze wenskaarten?  

Wens iemand souplesse, schoonheid, inspiratie of samenspel met de 

inspirerende foto’s of wens iemand beterschap. 

Voor een gift van € 17,50 (inclusief verzendkosten) sturen wij u 6 dubbele 

kaarten met enveloppe. 

 

                     
   

Dank aan 

● al diegenen die spontaan een donatie hebben gedaan, sommigen al trouw 

vanaf 2010 

● degenen die iedere maand, soms al vele jaren €2, €5, €10, of €15 overmaken 

● Erna, die middels haar facebookpagina al jarenlang haar handwerken verkoopt 

en de opbrengst beschikbaar stelt aan de meisjesschool 

www.facebook.com/HooglandHandwerk 

● kerken, bedrijven, praktijken, die de meisjesschool een warm hart toedragen 

● de yogascholen: Yoga-Surya, Himalayayoga Enschede, Yogastudio St.- 

Amandsberg, Pureyoga, Yoga Oosterwold, Ubuntu yoga Zutphen, Rebecca’s 

Yogastudio, Yoga Groepen Piet Meyvaert, Praktijk Yoga-Wise en YOGAHOORN 

voor hun doorlopende support 

● HYMNS Nederland https://yoga-hymns.nl/  

● UNP accountants adviseurs uit Assen voor het gratis uitvoeren van een 

noodzakelijke financiële controle 

● donateurs die de opbrengst van hun vrijetijdsbesteding doneren 

● degenen die bij een viering i.p.v. cadeaus een gift vragen voor onze stichting 

● degene die de opbrengst van een yogacursus doneert 

https://orissazalleven.nl/?page_id=327
http://www.facebook.com/HooglandHandwerk
https://yoga-hymns.nl/


● een donateur die de onkostenvergoeding van zijn vrijwilligerswerk schenkt aan 

de meisjesschool 

● Paulien, onze ‘ambassadeur’ uit Arnhem 

● een donateur die in plaats van huur voor een vakantiehuisje een donatie voor 

onze stichting vraagt 

● DWCprint voor de assistentie bij het maken van onze kaarten en folders 

● al diegenen die met hun aandacht een steun zijn voor ons project op welke 

wijze dan ook 

 

 

Wat is die steeds terugkerende hulp belangrijk voor de ontwikkeling van 

ons meisjesinternaat en de continuïteit daarvan! 

 

Dank! voor úw steun aan de meisjesschool, ORISSA ZAL LEVEN! 

 

Bij een periodieke gift voor een periode van 5 jaar is er belastingvoordeel voor u. 

Zie daarvoor:  

https://orissazalleven.nl/?page_id=327  

U kunt bij deze link kennisnemen van de te nemen stappen en doorklikken 

naar het benodigde formulier. 

 

Voor meer informatie betreffende het project en de doelstellingen zie 

www.orissazalleven.nl  

 

 
 

Stichting ORISSA ZAL LEVEN!  

IBANnummer: NL26 TRIO 019 83 97 259 t.n.v. Stg ORISSA ZAL LEVEN  

 

Yvonne Dekker, Frank Sturkenboom, Lydia Dekker-Groot 
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http://www.orissazalleven.nl/

