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‘May you compose a symphony that will be heard for a thousand years’ 

(Swami Veda Bharati) 

 Dit jaar hebben we in totaal € 10.520,00 kunnen overmaken. Wat 

fantastisch, hartelijk dank allemaal. 

 

 Er stromen jaarlijks meisjes uit naar het vervolgonderwijs en er 

stromen nieuwe meisjes in waarbij er een gestage groei is, afhankelijk van 

de capaciteit van het gebouw en de financiën. Er zijn momenteel 51 meisjes 

die onderwijs krijgen en in de ashram verblijven, dat waren er 30 in 2023.  

Het is voor Bhagaban steeds een afweging tussen bouwen en nieuwe 

meisjes een kans geven. Daarom ook ligt de bouw af en toe even stil. Het is 

steeds zoeken naar balans voordat besloten wordt hoeveel meisjes erbij 

kunnen komen. 

 

 Twintig procent van de meisjes komt uit de nabije omgeving; de anderen 

komen van grotere afstand van de campus. De meisjes zijn vrij om in de 

weekenden naar huis te gaan. Door de grote afstand van huis gebeurt dit niet 

dikwijls, want reizen is duur. Dat is anders voor de leerlingen uit de buurt, die 

gaan zelfs wel door de week naar huis. 

 



 Deze zomer was er een extreme hitte in Odisha, rond de 53,3 graden. 

Onderwijs geven was niet mogelijk. Alle scholen moesten op gezag van de 

overheid sluiten tot het ging regenen. 

 

 
 

 Hierboven zie je weer een uitbreiding van het internaat. Aan de 

rechterzijde van het gebouw komen toiletten en badkamers. Elders op de 

campus is nog een sanitair gebouw waarvoor nog wc-brillen en elektra nodig 

zijn. 

 

 
 

 Het onderwijs vindt momenteel plaats in 3 leeftijdsgroepen. Op de foto 

hierboven ziet u één groep op de voorgrond die onderwijs krijgt van 

Bhagaban. De twee andere groepen ziet u op de achtergrond. Afhankelijk van 

het weer vinden de lessen in de galerij of helemaal in de buitenlucht plaats, 

volgens de Vedische leer. Hieronder ziet u een foto van een ‘leslokaal’ in de 

natuur. 

 



 

     
   Het zelfgecreëerde klaslokaal buiten 

 

 Op onze ashram vonden de afgelopen periode speciale lessen plaats in  

‘menstruatie-educatie’ met een specialist die gedurende drie dagen te gast 

was. Het betreft een landelijk programma waar scholen aan deel kunnen 

nemen. 

   

            
         Menstruatie-educatie 



 

 

 Ahalya die leidinggeeft aan de meisjesschool kreeg een geschenk van haar 

ouders: een koe met haar kalf. 

Zoals Ahalya haar leven geeft aan de meisjesschool, zo gaf ze nu deze gift 

door aan het internaat. Nieuwe bewoners dus. 

 

 
 

Ahalya heeft een zware zomer achter de rug nadat ze is gestoken door een 

zwerm bijen en in kritieke situatie opgenomen moest worden in het 

ziekenhuis. Gelukkig is ze genezen. 

Bhagaban, oprichter en broer van Ahalya, heeft een operatie achter de rug en 

herstelt goed. 

 

        

      Docenten en staf  



 

 Het belang van koeienmest is groot in India. Onze meisjes plaveien er de 

omgeving van de gebouwen mee. Bhagaban zegt daarover: ‘Ze smeren een 

laagje koeienmest op het erf. Thuis doen alle moeders en dochters dat om 

hun huis schoon en virus- en bacterievrij te maken. Het gebruik van 

koeienmest is het meest gebruikte antibacteriële middel voor de arme 

bevolking.’  Koeienmest is ook bouwmateriaal, het verbetert de 

bodemstructuur, en wordt gebruikt in de traditionele geneeskunde. 

Koeienmest is dus een heel waardevolle hulpbron. 

 

Tijdens het bezoek van de bestuursleden Yvonne en Lydia in 2018 aan enkele 

ouders van de meisjes, waren de vloeren van de woningen ook bedekt met 

een laag koeienmest. Lydia: ‘wat wonderwel totaal niet stinkt!’.  

 

 

 
Op deze foto’s wordt de koeienmest verzameld en in een emmer tot een papje gemaakt om 

later de grond te plaveien 

 



 

 

 

 Het ‘zogenaamde onkruid’ uit de omgeving wordt verzameld om mooi te zijn 

voor bij de lotusvijver. 

 

 
 

 



  

 

 De keuken in gebruik. Hoe anders dan hoe wij in onze keukens staan! Je 

kunt je voorstellen dat hierin verbeteringen gewenst zijn, maar wat knap 

dat er met deze sobere middelen al zoveel gedaan wordt. Je zult zó 51 

meisjes en de staf moeten voeden… Ook hierin zie je de afweging die steeds 

gemaakt wordt tussen het toelaten van leerlingen of het uitbreiden van 

voorzieningen. Onze meisjes zijn van huis uit nog minder dan deze soberheid 

gewend. 

 

 

  

Koken en delen 

  



 

‘Je moet dromen voordat 

 je dromen werkelijkheid kunnen worden’  

APJ Abdul Kalam   
 

 Dromen en dan … 

Achtenveertig leerlingen verdeeld over zeven groepen van schoolverlaters 

volgen inmiddels hoger/universitair onderwijs. Eén leerling, Lipsa, is 

afgestudeerd. Herkent u haar nog uit een eerdere nieuwsbrief? Lipsa is de 

eerste afgestudeerde vrouw van onze school. Haar droom is 

verwezenlijkt!  

Zij geeft nu les op de commerciële school van het project.  

 

Zoals u weet bestaat de Indiase Nava Prabath stichting uit een school voor 

kansarme jongens, een school voor kansarme meisjes (onze meisjesschool!) 

en een commerciële school die uiteindelijk geld zal genereren voor de twee 

eerstgenoemde scholen. Uiteindelijk kan ons meisjesinternaat daarmee 

onafhankelijk van giften uit Nederland en Duitsland voortbestaan. 

 

Terug naar Lipsa. Zij is het toonbeeld en de voorloper van hoe wij ons 

project als geheel hebben voorgesteld bij de oprichting van de stichting 

ORISSA ZAL LEVEN! Een belangrijke doelstelling immers is dat de kennis die 

de meisjes opdoen bij ons onderwijs uiteindelijk terug zal komen bij de 

arme bevolking van Odisha waar zij uit voortkomen. Met deze ontwikkeling 

krijgt de deelstaat de mogelijkheid om stapsgewijs uit de armoede te 

komen. Zoals ook al eerder gezegd geven juist vrouwen het meest van hun 

kennis en financiën terug aan de gemeenschap  

(https://orissazalleven.nl/?page_id=369 ). Hoe mooi is dat? Een mijlpaal! 

 

Lipsa 

Bhagaban schrijft over de schoolverlaters: ‘Ze zijn nog altijd in onze 

begeleiding en aandacht. Elke keer als ze thuiskomen, komen ze bij ons langs 

en volgen ze waar mogelijk onze lessen.’ 

  

https://orissazalleven.nl/?page_id=369


 

 Bhagaban Schrijft ons: ‘🙏 de steun van ORISSA ZAL LEVEN! is een zegen 

voor onze organisatie Nava Prabath. Met de donaties van onze donateurs in 

Nederland en Duitsland is de school tot stand gekomen. Daarnaast zijn er 

andere helpende handen. De meisjesschool ontwikkelt zich langzaam maar 

gestaag. We bevinden ons nog steeds niet in een positie om op eigen kracht 

verder te gaan. Ik kijk altijd omhoog en als HIJ het wenst zal HIJ steun 

zenden. Zonder middelen kan ik niets doen, maar ik heb het vertrouwen dat 

wij uiteindelijk door het succes van de commerciële school alles zelfstandig 

zullen kunnen bekostigen’. 

 

  

 
 

 Helpt u de meisjes verder? Eén geluksolifant (of 2) in een 

geschenkverpakking i.p.v. bloemen, als kraamcadeau, of als 

beterschapswens voor een zieke of voor in uw kerstboom? Een kudde 

olifanten voor uw medewerkers of cursisten? Of neemt u olifanten in 

consignatie? (= bij u in voorraad, terwijl u ze na het vinden van een 

nieuwe eigenaar pas betaalt). Draag het geluk uit!    

 

 Als uw betrokkenheid bij onze meisjes zó groot is dat u onze 

stichting ook na uw overlijden zou willen steunen, dan zou u dat 

kunnen laten vastleggen. In een testament, op te maken door een notaris, 

kunt u laten beschrijven welk deel van uw nalatenschap ten goede komt aan 

de meisjes. Op onze website onder de kop 'doneer' kunt u verdere 

informatie hierover vinden. https://orissazalleven.nl/?page_id=327  

https://orissazalleven.nl/?page_id=327


 Of helpt u door het versturen van onze wenskaarten?  

Wens iemand souplesse, schoonheid, inspiratie of samenspel met de 

inspirerende foto’s of stuur een kaart van onze meisjes als kerst- of 

nieuwjaarskaart. 

Voor een gift van € 17,50 (inclusief verzendkosten) sturen wij u 6 dubbele 

kaarten met enveloppe. 

 

                     
   

Dank aan 

● al diegenen die spontaan een donatie hebben gedaan, sommigen al 

trouw vanaf 2010 

● degenen die iedere maand, soms al vele jaren €2, €5, €10, of €15 

overmaken 

● Erna, die middels haar facebookpagina al jarenlang haar handwerken 

verkoopt en de opbrengst beschikbaar stelt aan de meisjesschool 

www.facebook.com/HooglandHandwerk 

● kerken, bedrijven, praktijken, die de meisjesschool een warm hart 

toedragen 

● de yogascholen: Yoga-Surya, Himalayayoga Enschede, Yogastudio St.- 

Amandsberg, Pureyoga, Yoga Oosterwold, Ubuntu yoga Zutphen, 

Rebecca’s Yogastudio, Praktijk Yoga-Wise en YOGAHOORN voor hun 

doorlopende support 

● HYMNS Nederland https://yoga-hymns.nl/  

● UNP accountants adviseurs uit Assen voor het gratis uitvoeren van een 

noodzakelijke financiële controle 

● mensen die de opbrengst van hun vrijetijdsbesteding doneren 

● degenen die bij een viering i.p.v. cadeaus een gift vragen voor onze 

stichting 

● degene die de opbrengst van een yogacursus doneert 

● degenen die i.p.v. geld een donatie vragen voor onze stichting  

● een donateur die de onkostenvergoeding van zijn vrijwilligerswerk 

schenkt aan de meisjesschool 

● Paulien, onze ‘ambassadeur’ uit Arnhem 

http://www.facebook.com/HooglandHandwerk
https://yoga-hymns.nl/


● een donateur die in plaats van huur voor een vakantiehuisje een donatie 

voor onze stichting vraagt 

● DWCprint voor de assistentie bij het maken van onze kaarten en folders   

● al diegenen die met hun aandacht een steun zijn voor ons project op 

welke wijze dan ook 

 

 
 

Wat is die steeds terugkerende hulp belangrijk voor de ontwikkeling 

van het internaat en de continuïteit daarvan! 

 

Dank! voor úw steun aan de meisjesschool, ORISSA ZAL LEVEN! 

 

Bij een periodieke gift voor een periode van 5 jaar is er belastingvoordeel voor 

u. Zie daarvoor:  

https://orissazalleven.nl/?page_id=327  

U kunt bij deze link kennisnemen van de te nemen stappen en doorklikken 

naar het benodigde formulier. 

 

Voor meer informatie betreffende het project en de doelstellingen zie 

www.orissazalleven.nl  

 

 
 

Stichting ORISSA ZAL LEVEN!  

IBANnummer: NL26 TRIO 019 83 97 259 t.n.v. Stg ORISSA ZAL LEVEN  

Dank! voor uw steun aan de meisjesschool, ORISSA ZAL LEVEN! 

Yvonne Dekker, Frank Sturkenboom, Lydia Dekker-Groot  

 

 

https://orissazalleven.nl/?page_id=327
http://www.orissazalleven.nl/


    

 


