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‘Een winnaar is een dromer die nooit opgeeft.’ 

(Nelson Mandela) 

 

 In al onze bijna 14 jaar hadden we niet zoveel donaties als in 2023. In totaal heeft 

u € 16.000,= gedoneerd aan de meisjesschool! Geweldig en zó nodig. 

 

             



 
Uitbreiding gebouw: rechts onder op de foto de huidige slaapvertrekken 

 

Ontwikkelingen rondom de bouw van de meisjescampus 

 De dakbedekking is gegoten, wat een enorm is karwei geweest. 

 Er zijn aanvullend Wc’s en badkamers gebouwd en ingericht. 

 De eerste verdieping is voorzien van elektriciteit. 

 Er zijn ventilatoren geïnstalleerd tegen de enorme hitte. Mogelijk blijken er 

meer koelfaciliteiten nodig te zijn, maar voor dit moment zijn de ventilatoren 

het hoogst haalbare. 

 De watervoorziening is nu goed geregeld, al heeft het veel moeite gekost om dit in 

orde te krijgen. 

 Voor de meisjes is er schoon water beschikbaar met een koelsysteem. 

 Er is nog geen bestrating binnen de campus waardoor er veel zand wordt 

ingelopen.  

 Behalve de ommuring zijn er om veiligheidsredenen op het terrein 8 camera’s 

geïnstalleerd. Bij de entree is een eenvoudige woning voor het echtpaar dat de 

bewaking verzorgt. Ook het kookechtpaar woont op de campus. 

 Er is inmiddels een speciaal computerlokaal, waar de eerder gedoneerde 

computers een plek hebben, en waar de meisjes in een geschikte ruimte aan de 

slag kunnen. Dank aan degene die dit gedoneerd heeft en aan zijn nabestaanden! 

 Met een paar boeken is een start gemaakt met een heuse bibliotheek. 

 Voor educatie én festiviteiten is er een muziekinstallatie. 

 



 
Keuken en eetzaal  

 

De meisjes in de eetzaal, de basis ziet er picobello uit, nu nog het meubilair. 

 

 Het is voor de meisjes niet ongewoon om op de grond te eten of les te hebben. 

Desondanks is een inrichting van de eetzaal zeer gewenst. Helpt u mee bij het 

inrichten van deze ruimte? 

 Verdere inrichting van de slaapzalen is ook nodig. 

 

Hoe gaat het met de meisjes? 

 Er zijn meerdere docenten naast de 2 vaste juffen waar de meisjes les van krijgen. 

Ook Bhagaban staat soms voor de klas en hij geniet daarvan: ’ik voel dat ze 

gelukkig zijn en dat het goed gaat met hen’. In vergelijking met de jongens merkt 

hij op dat de meisjes zo gretig zijn om te leren. 

 De oudste leerlingen hebben onlangs hun eindexamen gedaan. Bij het schrijven 

van deze Nieuwsbrief hebben we nog geen resultaten daarvan. Voor degenen die 



slagen worden vanuit de campus beurzen aangevraagd voor vervolgonderwijs. 

Alles geregeld vanuit de school voor de droomstudie! 

 Binnenkort vindt het toelatingsexamen voor de meisjesschool weer plaats. De 

ervaring is dat er veel kansarme meisjes met hun ouders op af komen. Er wordt 

nadrukkelijk gelet op de sociale achtergrond, de potentie en de verwachte inzet. 

Het aantal leerlingen dat wordt aangenomen hangt mede af van de financiële 

mogelijkheden van de campus. De inventaris is nu nog ontoereikend voor een 

groot aantal nieuwe meisjes. 

 Er zijn 2 trapnaaimachines aangeschaft. Het idee is dat de meisjes ondermeer hun  

eigen kleding leren naaien. 

 

                      
 

 De moestuin is aangelegd en de meisjes werken er graag. Bij de Vedische leer 

hoort dat je dagelijks corvee doet, wat in India seva genoemd wordt. Het werken 

in de tuin is daar een onderdeel van.  

 

    
De meisjes tijdens hun seva in de moestuin. Let ook op de ommuring van het terrein 



   
De oogst wordt gekoesterd  

 

‘Wanneer een meisje haar kracht ontgrendelt om andere keuzes te maken, 

inspireert ze anderen om dat ook te doen. Ze veroorzaakt een rimpeleffect 

dat gevolgen heeft voor haar familie, haar gemeenschap, haar land en de 

wereld. 

Dat is het meisjeseffect.’ 

(www.girleffect.org) 

 

           
  De bloemen worden geplukt en in de mand gedaan 



 

 We vroegen ons af waar de meisjes op de foto hierboven mee bezig zijn. Antwoord 

van Bhagaban is dat het hier gaat om een bijzondere Indiase boom, de mahua of 

wel ‘levensboom‘ genoemd. De waarde van de boom is groot: van voedsel voor de 

mensen, medicijn, tot veevoer, brandstof … 

In de Ayurvedische leer wordt de mahua gebruikt vanwege zijn medicinale waarde, 

bijvoorbeeld bij griep en koorts. De zaden, de bast en de bloemen worden benut 

voor allerlei toepassingen, onder andere voor het maken van curry en 

ontstekingsremmers. 

    
 Samen met juf Ahalya op zoek naar zaden van de boom ten behoeve van de 

maaltijd.  

 

 Handvaardigheid is een belangrijke activiteit. Ons valt op met hoe weinig middelen en  

zovéél precisie zóveel moois gemaakt wordt. 

 



 

En wat als de meisjes onze school verlaten hebben? 

             
    Manini studeert in Delhi 

 

Hier ziet u Manini, het boegbeeld van onze stichting. Zij heeft haar master 

Sanskriet behaald en is gestart met de 2 jarige docentenopleiding om de 

onderwijsbevoegdheid te halen. We zijn allemaal blij voor haar, én zij is niet de 

enige want er zijn meer meisjes zoals …  

 

     
Itishree   Chandrika    Lipsa       Tikeswari 

Alle 4 tweedejaars studenten op verschillende universiteiten.  

       

      Rubi tweede van links toont trots haar bachelor diploma. Zij hoopt spoedig  

      haar master Sanskriet en Indiase Studies te behalen 

Wat mooi en bijzonder dat deze en andere meisjes, nu vrouwen, doorstromen naar 

universitair onderwijs en mogelijk in de toekomst kunnen bijdragen aan de 

ontwikkeling van Odisha.           
   



Hoe gaat het in Nederland? 

Het is vaak zo mooi om te zien hoe de geluksolifanten hun werk doen. Een 

voorbeeld deed zich voor in Lochem.  

 Onze Yvonne gaf een yogacursist een geluksolifant. Deze vrouw, Ayșe, is verbonden 

aan het BIC (Bezielend Inspiratie Centrum) in Lochem. Het BIC organiseerde in 

aanloop naar Int. Vrouwendag op 8 maart een benefietmiddag voor een goed doel. 

Ayse bedacht om onze meisjesschool als goed doel voor die dag centraal te stellen 

omdat het zowel vrouwen als meisjes betreft. Heel veel dank voor de prachtige 

donatie die we van de vrouwen uit Lochem hebben mogen ontvangen! 

 

  
Yvonne tijdens haar presentatie 

              
          In het midden initiatiefneemster Ayșe Boya  

 Het verhaal van die geluksolifant in Lochem gaat nog verder. Alle deelnemers van de 

stoelyogalessen bij Yvonne ontvingen een olifant rondom Vrouwendag. Dit leidde tot 

diverse nieuwe initiatieven onder haar cursisten. Zo bood beeldend kunstenares Marij 

Schrijen aan om de geluksolifantjes onder de aandacht te brengen bij haar deelname 

aan de jaarlijkse Lochemse Kunstroute.  



Stuk voor stuk gingen de olifantjes als kleine kunstwerken met heel veel mensen 

mee naar huis! Wat een mooie donatie leverde dat op! Dank Marij!! 

 

                       
 

Helpt u mee om kansarme meisjes naar school te laten gaan om hun 

droom te verwezenlijken? Laat de geluksolifanten lopen naar  

 leden van uw schilderclub 

 uw fitnessgroep 

 uw leesgroep 

 uw familie 

 collega’s, zakenrelaties of werknemers (bijvoorbeeld in een kerstpakket) 

 

 

Als je naar het Lochemse voorbeeld hierboven kijkt zie je hoe onze geluksolifanten 

hun werk doen en mensen in beweging brengen en blij maken. Zoals u inmiddels 

weet kunt u geluksolifanten in consignatie krijgen, waarna u ons pas betaalt als u 

er een gift voor ontvangen heeft. 

 

 



 
 

Dank aan 

● De hartverwarmende familie die op Kerstavond met elkaar, oudere en 

jongere generatie, een geweldig bedrag heeft verzameld  

● al diegenen die spontaan een donatie hebben gedaan, sommigen al trouw 

vanaf 2010 

● degenen die iedere maand, soms al vele jaren €2, €5, €10, of €15 

overmaken 

● Degenen die een donatie hebben gedaan met Vrouwendag 

● Kunstenares Marij Schrijen die de opbrengst van een van haar kunstwerken, 

‘de Bron’, ter beschikking stelt aan de meisjesschool 

● Erna, die middels haar facebookpagina al jarenlang haar handwerken 

verkoopt en de opbrengst beschikbaar stelt aan de meisjesschool 

www.facebook.com/HooglandHandwerk 

● kerken, bedrijven, praktijken, die de meisjesschool een warm hart toedragen 

● de yogascholen: Yoga-Surya, Himalayayoga Enschede, Yogastudio St.- 

Amandsberg, Pureyoga, Yoga Oosterwold,  Ubuntu yoga Zutphen en Yoga-

Wise voor hun doorlopende support 

● UNP accountants adviseurs uit Assen voor het gratis uitvoeren van een 

noodzakelijke financiële controle 

● mensen die de opbrengst van hun vrijetijdsbesteding doneren 

● degenen die bij een viering i.p.v. cadeaus een gift vragen voor onze 

stichting. Door deze feesten hebben wij het afgelopen half jaar bijna 

€3.000,00 mogen ontvangen voor de meisjes! 

● degene die de opbrengst van een yogales doneert 

● Paulien, onze ‘ambassadeur’ uit Arnhem 

http://www.facebook.com/HooglandHandwerk


● een donateur die in plaats van huur voor een vakantiehuisje een donatie voor 

onze stichting vraagt 

● DWCprint voor de assistentie bij het maken van onze kaarten en folders en 

de royale sponsoring  

● al diegenen die met hun aandacht een steun zijn voor ons project op welke 

wijze dan ook 

 

 
 

Wat is die steeds terugkerende hulp belangrijk voor de ontwikkeling van 

het internaat en de continuïteit daarvan! 

 

Dank! voor úw steun aan de meisjesschool, ORISSA ZAL LEVEN! 

 

Bij een periodieke gift voor een periode van 5 jaar is er belastingvoordeel voor u. 

Zie daarvoor:  

http://www.orissazalleven.nl/donaties.html  

U kunt bij deze link kennisnemen van de te nemen stappen en doorklikken naar het 

benodigde formulier. 

 

Voor meer informatie betreffende het project en de doelstellingen zie 

www.orissazalleven.nl  

 

 
 

Stichting ORISSA ZAL LEVEN!  

IBANnummer: NL26 TRIO 019 83 97 259 t.n.v. Stg ORISSA ZAL LEVEN  

Dank! voor uw steun aan de meisjesschool, ORISSA ZAL LEVEN! 

Yvonne Dekker, Frank Sturkenboom, Lydia Dekker-Groot  

 

 

http://www.orissazalleven.nl/donaties.html
http://www.orissazalleven.nl/


 

 


