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‘Wees niet bang om te leven, om je dromen na te jagen,  

wees bang om stil te staan‘  

Anita Garibaldi  

 

 We hebben met zijn allen in totaal € 12.500,= gedoneerd in 2022. Opnieuw 

een bedrag waar wij en vooral ‘de meisjesschool’ dankbaar voor zijn. Het 

helpt enorm om de campus gebruiksklaar te maken. 

 

 Het plan is om het nieuwe internaat in juli te openen, op kleine schaal 

met 20 nieuwe leerlingen. Als gevolg van Covid en door uitstroom aan het 

einde van groep 12 zijn eerder meisjes doorgestroomd waarna toen, in 



afwachting van de nieuwbouw, geen nieuwe leerlingen zijn aangenomen. Ook 

in juli gaat een groep van onze meisjes naar het vervolgonderwijs. De 

resterende 10 meisjes en de 20 nieuwe leerlingen gaan dan starten op 

de nieuwe campus. Afhankelijk van de staat van de school en met name de 

inventaris zal dit aantal leerlingen groeien. 

 

 Verrassend om te horen … de nieuwe meisjesschool heeft een naam! 

We onthullen hem graag voor u: ‘SWARJYOTI’, dit betekent ‘een plek voor 

goddelijke kennis en eeuwig geluk’.  Eén woord in het Hindi, is een hele zin in 

het Nederlands … 

 

 Nu al in 2023 konden we € 5.000,= overmaken om hiervoor middelen aan te 

schaffen. En het jaar is nog jong … 

 

   
Meisjes op de dag van het toelatingsexamen 

 

 Vooruitlopend op de opening van de nieuwe campus is er een selectie-

examen geweest. Zonder dat er enige ruchtbaarheid aan gegeven is kwamen 

er 79 meisjes uit de wijdere omgeving op af. Bhagaban wil zo min mogelijk 

meisjes teleurstellen en nu kwamen er alleen kandidaten via mond tot mond 

reclame. 

 

 Onze meisjesschool, het internaat, richt zich met name op meisjes uit minder 

bedeelde boerenfamilies van het platteland van Odisha waar geen 

onderwijsmogelijkheden zijn.  

 

 Hieronder een foto van Nane uit Duitsland. Zij is voor de tweede maal bij 

ons project geweest en heeft ook veel van de foto’s gemaakt die in deze 

Nieuwsbrief gebruikt worden. Nane is student en steunt de Duitse stichting 

Manini e.V als vrijwilliger (U weet het misschien nog: Manini is als één van de 

eerste meisjes van de school het boegbeeld van de Duitse organisatie).  



Nane zal zich onder andere bezighouden met het werven van studenten in 

Duitsland die voor langere tijd naar de meisjesschool gaan voor 

ondersteunende activiteiten. Nane zorgt voor hun begeleiding. Bhagaban 

heeft aangegeven daar grote behoefte aan te hebben.   

 
Nane op bezoek in de ashram 

 

 Hoe staat het met de bouw? Er komt een tweede verdieping die alleen al 

dringend nodig is om de enorme hitte buiten te houden. Naast de bouw van 

de tweede verdieping moet er nog veel gebeuren zoals: het afronden van 

schilderwerk en het realiseren van een wasplaats in de keuken en 

keukenvoorzieningen.  

De waterleidingen zijn nog niet naar alle gebouwen aangelegd, en de 

bestrating en inventaris zijn nog niet in orde, evenals de slaapvertrekken.  

 

 Er wordt momenteel gewerkt aan een verblijf voor Bhagaban buiten de 

meisjesashram. Nog altijd is zijn grootste zorg de veiligheid van de meisjes. 

Als man mag hij niet op de campus overnachten, daarom wordt zijn verblijf net 

buiten de omheining geplaatst. We weten allemaal hoe onveilig India kan zijn 

voor meisjes en vrouwen. Daarom ook staat er die grote dure muur, ook 

verplicht door de overheid. 

 

   



 

 

  ‘Het lijkt altijd onmogelijk tot het is verwezenlijkt’                           

Nelson Mandela 

 De opgerichte commerciële dagschool loopt als een trein en dat is heel 

belangrijk voor onze meisjesschool, het internaat. De commerciële school 

voor kinderen uit rijke gezinnen is in principe winstmakend vanaf het moment 

dat de bouw helemaal klaar is, waarna de winst ingezet wordt voor onze 

meisjesschool. Onze meisjesschool is dan niet meer afhankelijk van giften uit 

het buitenland. Overigens zijn uw bijdragen altijd uitsluitend besteed aan 

ónze meisjesschool. 

Deze commerciële school onderscheidt zich van andere scholen omdat hij 

uniek is vanwege het overdragen van de Vedische kennis, zoals yoga, 

Sanskriet verzen en meditatie. Dit naast de reguliere vakken. De meisjes op 

onze school krijgen die vakken ook gedoceerd.  

 

 Ook op dit moment heeft onze meisjesschool al profijt van de 

commerciële school. Zo maakt onze school gebruik van de schoolbus, van 

de bibliotheek en ander lesmateriaal. Bhagaban benadrukt steeds dat het één 

niet zonder het andere kan: de commerciële dagschool is ‘voeding’ voor ons 

sociale project voor kansarme meisjes in Odisha, om in de toekomst 

zelfstandig te kunnen bestaan, onafhankelijk van externe hulpverlening 

(zoals ORISSA ZAL LEVEN! en MANINI e.V.). De commerciële dagschool is 

voor dit doel opgericht. 

 

 De jaarlijkse open dag heeft plaatsgevonden, deze keer op het terrein van 

onze meisjesschool. De open dag is van groot belang voor bekendheid en 

goodwill in de regio en bij potentiële sponsors. Naast de ouders en bewoners 

uit de omliggende dorpen zijn belangrijke mensen uitgenodigd voor de open 



dag zoals politici, media om het project bekendheid te geven en 

sponsorgelden, subsidies te krijgen/behouden.  

 

  
De vrouwen dragen bij de open dag potten met kokosnoot en bladeren, een rituele ceremonie 

 

 De meisjes laten op deze open dag zien wat ze hebben geleerd. Bij de 

opening worden ze gezegend door hun docente Ahalya, als een welkom.   

 

 

  



 
 

 In herinnering. Dank Jannie, met zoveel liefde heb je kuddes 

geluksolifanten verspreid en duizenden steken gebreid voor het welzijn van 

onze meisjes zodat zij hun droom kunnen verwezenlijken! Ook na je 

heengaan zorgde je nog voor onze meisjesschool. 

 
 Als bedrijf moet je vooruitdenken en ben je in het voorjaar al bezig met de 

Kerst. Hoe mooi zou het zijn als onze geluksolifanten deel uitmaken van uw 

Kerstpakket! Voor ons een primeur en voor u een bijzondere touch aan uw 

cadeau: geluk voor uw medewerkers en andere relaties. 

 
 Bijkomend effect van de geluksolifant is dat de vrouwen die ze maken, uit de 

regio van de school, er werk en inkomsten door hebben.  

                                        



 

 Tot slot, zoals gebruikelijk, de ‘zakelijke’ informatie 

 

               
 

 Helpt u de meisjes verder? Een geluksolifant (of 2) in een 

geschenkverpakking i.p.v. bloemen, als kraamcadeau, of als 

beterschapswens voor een zieke? Een kudde olifanten voor uw medewerkers of 

cursisten? Of neemt u olifanten in consignatie? (= bij u in voorraad, terwijl u 

ze na het vinden van een nieuwe eigenaar pas betaalt). Draag het geluk uit!    

 

 Als uw betrokkenheid bij onze meisjes zó groot is dat u onze stichting 

ook na uw overlijden zou willen steunen, dan zou u dat kunnen laten 

vastleggen. In een testament, op te maken door een notaris, kunt u laten 

beschrijven welk deel van uw nalatenschap ten goede komt aan de meisjes. Op 

onze website onder de kop 'doneer' kunt u verdere informatie hierover 

vinden. 

 

https://orissazalleven.nl/?page_id=327  

 

 Of helpt u door het versturen van onze wenskaarten?  

Wens iemand souplesse, schoonheid, inspiratie of samenspel met de 

inspirerende foto’s. 

Voor een gift van € 17,50 (inclusief verzendkosten) sturen wij u 6 dubbele 

kaarten met enveloppe. 

 

https://orissazalleven.nl/?page_id=327


                     
 

Dank aan 

● al diegenen die spontaan een donatie hebben gedaan, sommigen al trouw 

vanaf 2010 

● degenen die iedere maand, soms al vele jaren €2, €5, €10, of €15 

overmaken 

● Erna, die middels haar facebookpagina haar handwerken verkoopt en de 

opbrengst beschikbaar stelt aan de meisjesschool 

www.facebook.com/HooglandHandwerk 

● Jannie, die een deel van haar nalatenschap aan de meisjesschool heeft 

geschonken 

● kerken, bedrijven, praktijken, die de meisjesschool een warm hart 

toedragen 

● de yogascholen: Yoga-Surya, Himalayayoga Enschede, Yogastudio 

Driebergen, Yogastudio St.- Amandsberg, Pureyoga, Yoga Oosterwold,  

Ubuntu yoga Zutphen en Yoga-Wise voor hun doorlopende support 

● UNP accountants adviseurs uit Assen voor het gratis uitvoeren van een 

noodzakelijke financiële controle 

● mensen die de opbrengst van hun vrijetijdsbesteding doneren 

● degenen die bij een viering i.p.v. cadeaus een gift vragen voor onze 

stichting 

● degene die de opbrengst van een yoga Leesgroep doneert 

● Ómorfo Dóro https://www.omorfo-doro.nl   

● Paulien, onze ‘ambassadeur’ uit Arnhem 

● Hannah Wiggins voor het vertalen van de Nieuwsbrief in het Duits voor de 

stichting Orissa Soll Leben/Manini e.V. 

● een donateur die in plaats van huur voor een vakantiehuisje een donatie 

voor onze stichting vraagt 

● DWCprint voor de assistentie bij het maken van onze kaarten en folders en 

de royale sponsoring  

● al diegenen die met hun aandacht een steun zijn voor ons project op welke 

wijze dan ook 

http://www.facebook.com/HooglandHandwerk
https://www.omorfo-doro.nl/


 

Wat is die steeds terugkerende hulp belangrijk voor de continuïteit! 

 

Dank! voor úw steun aan de meisjesschool, ORISSA ZAL LEVEN! 

 

Bij een periodieke gift voor een periode van 5 jaar is er belastingvoordeel voor u. 

Zie daarvoor:  

https://orissazalleven.nl/?page_id=327 

 

U kunt bij deze link kennisnemen van de te nemen stappen en doorklikken naar 

het benodigde formulier. 

 

Voor meer informatie betreffende het project en de doelstellingen zie 

www.orissazalleven.nl  

 

 
 

Stichting ORISSA ZAL LEVEN!  

IBANnummer: NL26 TRIO 019 83 97 259 t.n.v. Stg ORISSA ZAL LEVEN  

Dank! voor uw steun aan de meisjesschool, ORISSA ZAL LEVEN! 

Yvonne Dekker, Frank Sturkenboom, Lydia Dekker-Groot  

 

 

https://orissazalleven.nl/?page_id=327
http://www.orissazalleven.nl/

